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De dagen worden steeds korter en het verlagen
naar warmte en lichtjes krijgt steeds meer vat op
ons.We zetten de kerstboom neer, met lampjes en
ballen, het kerstmenu wordt bedacht en overal is
het een gezellige drukte. Er worden inkopen gedaan
om het huis gezellig te maken en cadeautjes te ko-
pen. Kerst is een tijd van verlangen; naar samen-zijn,
harmonie, familie of vrienden.We stellen zelf een
menu op, of we besteden het uit en gaan lekker di-
neren bij de Wiemel of 't Maotie.

Verlangen naar harmonie. Het lijkt wel of dat gevoel
nog nooit zo sterk is geweest. Het nieuws over alle
oorlogen put ons uit. De onderlinge ruzies lijken
onoverkomelijk. Dan is het staren naar een mooi
kerststalletje, de versierde boom, de gezelligheid,
even als een balsem voor de ziel. Kerst, het feest dat
overal even een poederlaagje sneeuw over strooit
(ook al is dat dan denkbeeldig), zodat we even alle
narigheid kunnen vergeten.

Wat raar dan eigenlijk, dat kerst helemaal niet gaat
over harmonie. Ja, we zingen wel ‘vrede op aarde’,
maar als je het kerstverhaal van de evangelist Lucas
echt leest, ontdek je een heel andere versie. Niks
geen lieftallige stal, of ‘herdertjes’, maar de keiharde
realiteit waarin Maria moest bevallen. Het zware be-
staan van stoere herders, die gek genoeg als eersten
het kind mogen bezoeken. De wereld op z'n kop.

Alles omgekeerd
Met kerst wordt alles omgekeerd. Prachtig is
het lied dat de dan nog zwangere Maria uit-
zingt:
Mijn ziel prijst en looft de Heer,mijn
hart juicht om God, mijn redder:
Hij heeft oog gehad voor mij, zijn min-
ste dienares.
Alle geslachten zullen mij voortaan
gelukkig prijzen

Een eenvoudige vrouw, die als bezit werd be-
schouwd, wordt als een sterk individu uitgekozen
door God.Alles waarop neergekeken wordt staat bij
God in aanzien. Onze wereld op z'n kop. Niks geen
belangrijke managers, geen machtige CEO’s, nee,
heel gewone mensen zijn het die door God worden

gezien.

Hij drijft uiteen wie zich verheven

wanen,heersers stoot Hij van hun troonen

wie gering is geeft Hij aanzien.

Wie honger heeft overlaadt Hij met

gaven,maar rijken stuurt Hij weg met lege

handen.
Wat betekent dat vandaag? Dat juist die mensen die
geen grote mond hebben, die te lijden hebben onder
het onrecht dat hen wordt aangedaan, dat zij belang-
rijk zijn in de ogen van God. En dat mensen die zich
meer voelen dan anderen, dan niks in de melk te
brokkelen hebben.

Even, heel even, mag je daarom met kerst het gevoel
hebben dat niet het onrecht maar het recht zal ze-
gevieren. Mogen we onszelf, met lichtjesslingers en
gezellig gedekte tafels, even die vrede voorstellen,
die God voor ons voor ogen heeft.

Goede kerstdagen gewenst!




Vanuit de Kerkenraad

Spannend was het wel die 3% oktober, de Gemeenteavond. Zou het goed komen met onze gemeente?
Zouden er genoeg mensen opstaan om hun schouders eronder te zetten en zich kandidaat te stellen als

ambtsdrager?

Het eerste deel verliep nogal tumultueus. Er waren veel vragen en maar ook veel teleurstellingen dat er niet
een duidelijk antwoord was op de vele vragen die gesteld werden.

Na de pauze kwam de vraag aan de orde of we al zelfstandige gemeente door wilden gaan.

Gelukkig vond de meerderheid het belangrijk dat we als zelfstandige gemeente zouden blijven bestaan.

En dat kon alleen wanneer we weer een voltallige kerkenraad zouden kunnen formeren.

Het was dan ook verheugend dat 5 personen opstonden en aangaven dat ze het voortbestaan van de ge-
meente van wezenlijk belang vonden en zich daarom ter plekke kandidaat stelden.

Deze 5 mensen zijn op 27 oktober bevestigd of hebben een belofte afgelegd.

In de dienst werd ikzelf herbevestigd, alleen nu in een ander ambt.

Op 6 november was er na 4 maanden weer een kerkenraadsvergadering.

Tijdens deze vergadering hebben we gedachten uitgewisseld over de nabije toekomst en de toekomst wat

verder weg.

De maand december staat voor de deur met het Kerstfeest en de Jaarwisseling. We bespraken de kerst-

feestvieringen.

De wat verdere toekomst is het opstellen van het beleidsplan 2025-2030, hier waren we al een mooi eind
mee op weg. Dat willen we weer zo snel mogelijk oppakken, zodat we het hopelijk in maart 2025 op een

gemeenteavond aan u kunnen voorleggen.

We realiseren ons heel goed, dat het voor een aantal van U moeilijk is de draad weer op te pakken en deel

te nemen aan het kerkelijk leven in onze gemeente.

Toch hopen we dat die stap gezet kan worden, hoe moeilijk het soms zal zijn.
Mocht u daarbij behoefte hebben aan pastorale zorg, of weet u iemand die dat graag wil maar aarzelt om de
stap te zetten , schroom niet contact op te nemen met de predikant of de scriba.We willen heel graag met

u in gesprek gaan en lenen daartoe graag ons oor.

Lies Vreugdenbhil, scriba

Voorstellen

Mijn naam is Catrien Scholten - van der Scheer.

Wij zijn in 2021 in Gasselte komen wonen. Tussen
1997 en 2021 hebben we in Veendam gewoond. Ik
was daar twee jaar voorzitter van de hervormde
kerkenraad tot de samenvoeging als PKN gemeente.
Tot we naar Gasselte kwamen, was ik nog drie jaar
voorzitter van het college van kerkrentmeesters.

Voor Gasselte ben ik bevestigd als ouderling-
kerkrentmeester en ik ben voorzitter geworden van
de kerkenraad.

Ik werk voor de provincie Drenthe. In mijn vrije tijd
wandel ik graag, ik tennis, doe aan yoga en ben graag
creatief bezig.

Ik wil me graag inzetten voor een stabiele toekomst
van het Witte Kerkje als figuurlijk middelpunt van
het dorp; een plek waar je je zelf kunt zijn en samen
mag zoeken naar de zin van ons bestaan.

Mijn naam is Hillie Pool. Sinds 1999 woon ik samen
met mijn man en onze drie kinderen in Gasselte.
Inmiddels zijn twee kinderen uitgevlogen en heb-
ben we er twee schoondochters, een schoonzoon
en een kleinzoon bij.VWe wonen met veel plezier

in Gasselte en genieten van het dorpsleven en de
mooie natuur. Daarbij is er door de jaren heen ook
altijd in meerdere of mindere mate een connectie
geweest met het Witte Kerkje: van een aantal jaren
lid van de diaconie tot af en toe kerkbezoek en veel
dingen daar tussenin. Sinds zondag 27 oktober ben
ik bevestigd als ouderling. Op het moment dat ik
dit schrijf is er nog geen kerkenraadsvergadering
geweest maar ik heb er zin in om samen met mijn
mede kerkenraadsleden aan de slag te gaan.




Van de College van Kerkrentmeesters (KRM)

Wisseling van de wacht
Op 27 oktober is er officieel afscheid genomen van Bram van der Wal (se-

cretaris) en Liesbeth Stolker (voorzitter). Langs deze weg nogmaals heel heel
veel dank voor jaren van belangeloze inzet. Gelukkig hebben 3 nieuwe leden
zich aangemeld, Catrien Scholten (ouderling-KRM), Auke Wegman (KRM) en
Harco Braams (KRM). Samen met Jan Tamminga (KRM-penningmeester) vor-
men we het nieuwe college van kerkrentmeesters.

Verbinding-vervolg
In de zomereditie is gesproken over de verhoogde quotum en solidariteitskas (een jaarlijkse verplichte

financi€le bijdrage aan het werk van de protestantse kerk). Onze gemeente samen met vele andere gemeen-
ten, hebben bezwaar aangetekend tegen een substantiéle verhoging.We wachten rustig af.

Ook is geschreven over de armoedige toestand van de rode beuk voor de parkeerplaats van de kerk. Bo-
menwacht heeft geconstateerd, dat de boom niet ziek is, maar extra voeding nodig heeft, daar zullen we
gehoor aan geven en dan maar hopen dat het bladerdek zich herstelt.

Kerk zonder orgel kan tocht niet
Enkele weken geleden werd in de kerkdienst de gemeente onaangenaam verrast

door een stroomstoring.VVat was er aan de hand? Tegen het einde van de dienst
gaf het orgel de “geest”, er kwam geen geluid meer uit, hoe zeer de organist
ook zijn best deed. Na een eerste inventarisatie bleek er een probleem te zijn
met de windvoorziening, zonder wind geen geluid. De wind wordt tegenwoordig
opgewekt door een elektromotor; die veelal onder in het orgel is geplaatst. In
vroegere tijden werd de wind opgewekt door een zgn. balgentreder, iemand die
het orgel van wind voorzag door de balgen te treden. De balgen waren voorzien
van twee of meer treedbalken, die neergedrukt werden door erop te gaan staan
en zo werden de pijpen met lucht/wind gevuld. Zonder wind geen geluid. Ondui-
delijk was of de motor geheel kapot was of een onderdeel. Na onderzoek door
orgelmakerij Reil uit Heerde, bleek het gelukkig een onderdeel te zijn, nl. een
condensator. Het orgel wordt inmiddels weer voorzien van lucht en is gestemd, zodat de gemeente weer
kan genieten van orgelspel.

Wat houdt ons verder bezig?
e Dagen worden korter, dus staat het witte kerkje weer letterlijk volop in de schijnwerpers.

e Voor de pastorie is een bouwkundig onderhoudsinspectierapport opgemaakt. Haalbaarheid voor een
6-jaren onderhoudsplan en subsidieaanvraag wordt komende maanden onderzocht.

e Samenstellen van een meerjarig begroting incl. diverse scenario’s,
die medebepalend zijn voor het nieuwe beleidsplan.

e De beukenhaag heeft weer zijn jaarlijkse knipbeurt gehad, o.l.v.
Jacob Hadderingh van ‘Stichting Vrienden van het witte kerkje’ en
vele vrijwilligers, maar misschien kwamen die voor de overheerlijke
krentewegge bij de koffie.

e De verhuur van de kerk via ‘stichting vrienden van het witte kerkje’
loopt voorspoedig en menig bruidspaar maakt daar gebruik van. Zie
onze instagram account voor de mooie foto’s en korte filmpjes.

Alvast een gezegende kerst toegewenst en de beste wensen voor 2025.

Moi,
vanuit het college van kerkrentmeesters.




1 A@@ Van de zondagsschool

LI

8 september is de zondagsschool weer van start gegaan. Op dit moment telt de Zondagsschool 8 kinderen.

Net zoals voorgaande jaren, doen wij ook dit jaar weer mee aan de Schoenendoosactie.
Onder het motto :Vul een schoenendoos, geef een schat!!

De schoenendozen worden op de zondagsschool versierd en gevuld.

De kinderen mogen een knuffeltje (geen varkensknuffel) of speelgoedje van huis meenemen om in hun
schoenendoos te doen.

De schoenendoosactie wordt georganiseerd vanuit de overtuiging dat elk kind voor God van waarde is, on-
geacht afkomst, huidskleur, religie of wat dan ook. Met deze actie willen ze kinderen die in moeilijke omstan-
digheden leven, een steuntje in de rug geven. Het is een onvoorwaardelijke gift. De schoenendozen worden
uitgedeeld door organisaties die ook een christelijke identiteit hebben en die van het uitdelen een mooi
feest maken.

Afgelopen jaar werden er 44.286 schoenendozen opgehaald.VVe delen ze uit aan kinderen in Togo, Sierra
Leone, Roemeniég, Moldavié€, Albani€, Bosnié, Bulgarije, Oekraine en (de vluchtelingenkampen) in Griekenland.
Eind november lever ik de dozen in bij de kerk in Wildervank.

Daarna richten wij ons alweer op de kerst.
Vrijdag |3 december zal jeugdwerk de Kel-
der in samenwerking met de Harmonie, de
Trefkoel en de Zondagsschool weer een
Herdertjestocht gaan organiseren.

Aanvang om 18.30 uur bij de Schaapskooi.
Het kerstfeest van de Zondagsschool is dit
jaar op zaterdag 21 december van 16.00-
17.00 uur in het mooie Witte kerkje van
Gasselte.

ledereen is van harte welkom !!!

Zondag 5 januari zal de zondagsschool weer
beginnen met de Nieuwjaarsinstuif

Juf Sjouke bakt ieder jaar heerlijke knieper-
tjes en er zal weer fanatiek worden gesjoeld.
Ouders en (nieuwe)kinderen zijn van harte
welkom !!!

Ik wens iedereen een gezond en gezegend
2025 toe !

Groetjes Blanka Rutgers-Boontjes

Pas op phising mails!

Er worden de laatste tijd mails verstuurd aan mensen in Gasselte, waarbij de afzender ds Loes Roersma lijkt
te zijn. Dit is niet het geval.We willen u waarschuwen voor deze mail, reageer niet en gooi ze zo snel moge-
lijk weg. De afzender is meestal predikant-kerk-gasselte@hotmail.com of predikant-kerk-gasselte@outlook.
com. Dit lijkt op het echte mailadres predikant@kerk-gasselte.nl. Onze echte mails eindigen op @kerk-
gasselte.nl. Mailadressen moet je van achteren naar voren lezen om te controleren of ze correct zijn.Als er
na het @ teken iets anders staat, is het mogelijk nep.Twijfel je toch, bel dan gewoon om het te vragen.

In de tekst vraagt deze nep dominee of je een klusje voor haar wil doen, omdat ze nu in vergadering

zit. Voor wie per ongeluk wel behulpzaam reageert, volgt het verzoek om digitale cadeaubonnen te kopen.
Doe dit zeker niet!

Er is melding gemaakt bij de fraude helpdesk. Maar zij kunnen ook weinig doen.
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Sing-in: Liederen rond kerst

Op zaterdagochtend 30 november bent u van harte
welkom in het Witte Kerkje in Gasselte om liederen, die
=] passend zijn voor de periode van kerst te oefenen en

' te zingen. Cantor Anneke de Hoop zal iets over de lie-
deren vertellen, ze daarna met u instuderen, zodat we
samen kunnen zingen.

Datum: 30 november — liederen rond kerst. Tijd: 10 uur ’s morgens. Plaats: Witte Kerkje Gasselte

De bevrijdingsrok: creatieve opdracht en wedstrijd

Dit jaar vieren we 80 jaar bevrijding. Het startsig-
naal daarvoor werd begin september gegeven in
Limburg. Als Stichting ’40-'45 sluiten we hierbij aan
door het uitschrijven van een creatieve opdracht.
Na de oorlog ontstond het fenomeen ‘bevrijdings-
rok’. Het idee erachter was om uit iets ‘ouds’ iets
‘nieuws’ te maken. Dus oude lapjes en kapotte
kleding vermaken tot iets nieuws en kleurrijks,
waardoor de oorlog een beetje naar de achter-
grond werd gedrukt.

Wij willen deze bevrijdingsrok opnieuw onder de
aandacht brengen; het heeft veel vrouwen gehol-
pen om het leven weer op te pakken na 5 zware
oorlogsjaren. Om de bevrijdingsrok in leven te
houden, vragen we naai(st)ers om thuis, of mis-
schien wel met jouw naaiclubje een eigen ontwor-
pen bevrijdingsrok te creéren en deze vervolgens
te maken. De rokken krijgen dan in het eerste
weekend van april een mooie plek tijdens onze
evenementen (binnen).

Ook schrijven we een kleine wedstrijd uit.Wie
maakt de mooiste en creatiefste bevrijdingsrok?
MEEDOEN!?

Mail dan naar Janettew|975@gmail.com

ber those who never made it home

Ook dit jaar zullen we op kerstavond een lichtje plaatsen bij
het monument van Fernand Beque.

Vanaf 21.30 uur is er een kort samen-zijn i.s.m. ds. Loes
Roersma, de Harmonie en Stichting Gasselte ‘40-'45.
Fernand Beque zou op 30 november 100 jaar zijn geworden,
hij werd slechts 20, terwijl hij vocht voor onze vrijheid.

Belangstellenden zijn van harte welkom om ook een lichtje /

lantarentje (of tekening) te plaatsen.




Oudejaarscollecte 2024 Stichting Vrienden van het Witte Kerkje

Bij dit decembernummer van de Verbinding treft

u weer een envelop aan van de StichtingVrienden
voor de jaarlijkse Oudejaarscollecte.Voor uw
gulle steun in de voorgaande jaren willen we u van
harte bedanken.Wij als stichtingsbestuur blijven
ons best doen om de monumenten in ons dorp

in stand te houden, maar we kunnen niet zonder
uw bijdrage. Elke cent die wij binnenkrijgen wordt
aan de genoemde doelen en kerkelijke gebouwen
besteed. Maar zonder uw medewerking kunnen
we niet.

Voor de oudejaarscollecte vragen we uw steun
voor de volgende concrete projecten.Vorig jaar is
de opbrengst gebruikt om het orgel te repareren
(vervangen register trompet door hobo en repa-
ratie elektromotor blaasbalg).Voor 2025 vraagt
de Stichting Vrienden donaties voor de volgende
doelen:

I. Continueren financiering blad de Verbinding dat 5 x
per jaar huis-aan-huis in Gasselte en Kostvlies wordt
verspreid, jaarlijkse kosten 2000 euro.

2.Wit schilderen van de 3 beelden in de pastorie tuin.
Vanwege uitgebreide festiviteiten wegens 80 jaar be-
vrijding rond kerk en pastorie is het zaak dit voor april
rond te hebben. Er is inmiddels een offerte van schil-
ders, want het moet professioneel gebeuren, het mate-
riaal (zandsteen) is niet meer schoon te maken door
‘amateurs’ en te kwetsbaar. Streefbedrag: 1250 euro.
Tijdens NLDOET 2025 gaan enkele vrijwilligers de
schilder helpen met bv. het vrijimaken van de omgeving
van de sokkels en het schoonmaken van de sokkels.
Daarmee wordt de prijs lager.

3. De grafstenen op het historische kerkhof gaan
achteruit, de komende jaren zal daar tijd, energie en
geld aan moeten worden besteed. Doel 3 voor de Ein-
dejaarscollecte 2024 is dan ook het onderhoud van
het kerkhof te continueren en het Historische Kerkhof
Fonds te versterken. In 2022 is er een nieuw bankje
bij het strooiveld monument geplaatst en in 2023 een
nieuw monument toegevoegd. Streefbedrag voor 2025:
3000 euro toevoegen aan het fonds.

Samengevat: concrete doelen Eindejaarscollecte: con-
tinueren financiering de Verbinding, als nieuw maken
van de drie witte beelden bij het hertenkamp (‘weer
verblindend wit”) en versterken fonds onderhoud van
historisch kerkhof (vorig jaar het orgel, nu het kerkhof).

Het Witte Kerkje is inmiddels ook goed op de
kaart gezet met het organiseren van een laagdrem-
pelig en gevarieerd aanbod aan culturele activitei-
ten op de zondagmiddag. De Facebook pagina van
Vrienden Witte Kerkje Gasselte heeft meer dan
1000 volgers, het Instagram account Het Witte

Kerkje Gasselte heeft al meer dan 250 volgers,
vooral gericht op jongere doelgroepen o.a. met
filmpjes en foto’s van activiteiten in de kerk zoals
optredens en huwelijken. De vorige jaar vernieuw-
de eigen website met veel informatie en foto’s uit
verleden en heden heeft vele bezoekers https:/

www. vriendenvanhetwittekerkjegasselte.nl

Op de website ook de (financi€le) verantwoording
en jaarrapportage over de afgelopen jaren.

Wij weten hoe de monumenten van Gasselte u ter
harte gaan. Mogen wij ook dit jaar weer rekenen
op uw gift? Hebt u de envelop niet of niet meer?

U kunt uw gift overmaken naar Stichting Vrienden
van het Witte Kerkje, bankrekening NL34RABO
0321 1530 57. Het betreft een stichting met
ANBI status. Giften zijn aftrekbaar voor de belas-
ting.

U kunt uw gift overmaken naar

Stichting Vrienden van het
Witte Kerkje,
bankrekening

NL34RABO 03211530 57




Bericht van de diaconie

Het loopt alweer naar het einde van 2024.

In de loop van het jaar zijn er nogal wat zaken veranderd binnen
de diaconie.

Adnes Tingen-van Rijn heeft haar ambt als diaken neergelegd,
maar gelukkig hebben we op 27 oktober een nieuwe diaken kun-
nen bevestigen, Ina Helder.

Ikzelf heb sinds december 2023 het scribaat op me genomen en
intussen herbevestigd, maar nu in het ambt van ouderling-scriba.
Dat betekend dat we nog dringend opzoek zijn naar een 2% dia-
ken

Wel zal ik nog de functie van penningmeester van de diaconie
blijven vervullen.

December is ook altijd de maand van de voedselpakketten.
Dat gaan we ook dit jaar weer doen.Rond |5 december zullen
ze bij de mensen bezorgd worden.

Helaas is er geen sinterklaas- actie voor de mensen in Papen-
voort.

Ze zullen het dit jaar op een andere manier vorm geven

Naast bovengenoemde zaken is er op 16 juli 2024 op initiatief
van een aantal plaatselijke kerken, Schuldmaatje Aa en Hunze
opgericht.

Deze stichting is een landelijke organisatie die ondersteuning
biedt bij schulden en het voorkomen van schulden en vanaf 16
juli dus ook actief in de gemeente Aa en Hunze waar zij onder
de naam “met elkaar Aa en Hunze” gaat werken.

Het kan tegenwoordig door verschillende oorzaken moeilijk zijn
om financieel rond te komen, ook in de gemeente Aa en Hunze.
Veel mensen schamen zich ervoor en durven er niet over te
praten of om hulp te vragen. Dat is heel begrijpelijk. Het kan
helpen om er eens over te praten met iemand met kennis van
zaken.

Een gecertificeerd Maatje begeleid mensen intensief. Het gaat
met hem of haar in gesprek, maar vooral oordeelt niet, maar
zoekt samen met de hulpvrager naar passende oplossingen
waarmee de hulpvrager zelf regie over zijn of haar leven weer
kan oppakken.

Met de hulpvrager werkt een Maatje naar een schuldenvrije toe-
komst.

In de gemeente Aa en Hunze praten mensen niet zo gauw over
geldproblemen. Maar laten we onze ogen niet sluiten en hulp
bieden en durven vragen.

Informatie over hoe het werkt; schuldmaatje.nl/aa-en-hunze of
bellen met Anita Bouma, 0613573228.

De bloemen gingen in de
afgelopen maanden als groet van
de gemeente naar de volgende
personen:

17 augustus
dhr. Harm Timmer; Hoogeveen

25 augustus
mevr. Gerritsma, Gasselte

| september
mevr. Geertje Hadderingh
Gasselte

8 september
mevr. Corrie van den Brink
Gasselte

15 september
dhr. Docter; Schulte Alinghlaan
Gasselte

22 september
mevr. Ank Tarlan, Borger

29 september
Mevr. Baden in 't Veld, Gasselte

6 oktober
Johanna Hadderingh, Gasselte

I3 oktober
Mevr. Mirjam Visser, Den Haag

20 oktober
Henk van den Brink, Gasselte

27 oktober
Diana Glimmerveen. Gasselte




Overzicht culturele activiteiten in Witte Kerkje
- Zondagmiddag 22 december: Kerstconcert

Op zondag 22 december 2024 houdt de Gemengde Zangvereniging
Tonegido uit Gasselte haar kerstconcert in het mooie Witte kerkje in
Gasselte. Ze studeren weer mooie kerstliederen in o.l.v. dirigent Pe-
ter Stam en met begeleiding op de piano door Margreet Puite.

Ze zingen o.a. Joy to the world, Alta trinita Beata, Infant Holy, Coven-

try Carol en een Drents lied: “In midwinter koale”. Ook het geliefde
“Veni Jesu” mag natuurlijk niet ontbreken op het kerstconcert. Met de
bezoekers is er weer samenzang met traditionele kerstliederen.

De aanvang van het concert is 14.30 uur. De toegang is vrij.

In de pauze is er koffie of thee voor | euro per kop. U mag het koor na afloop bedanken met een vrije gift.
Informatie over het koor kunt u vinden op: www.zangvereniging-tonegido.nl

- Zondagmiddag 9 februari 2025: een middag vullend Leonard Cohen programma!

Bijna 2 uur lang kunt u genieten van de vertolking van Leo-
nard Cohen’s grootste hits door Anne-Marie Bovenkamp en
Rob Meulman, twee singer-songwriters uit VWesterwolde. Het
is meer dan alleen luisteren. De muziek wordt omlijst door
sfeervolle video’s en foto’s. ledereen heeft zijn eigen gevoel
en beelden bij die tijdloze songs.Wie herinnert zich niet de
klassieker “Suzanne”? Maar wie was zij eigenlijk echt? En

hoe dacht Cohen bijvoorbeeld over geloven, relaties, vrou-

wen? Waar kwamen zijn songs vandaan? Wat inspireerde

hem? U begrijpt het al, het optreden is meer dan zingen alleen. Voor een voorproefje, kijk en geniet https://
www.youtube.com/watch?v=tPCp_RhWSzY Aanvang is |5:00 uur, de toegangsprijs is 10 euro (incl. koffie/
thee).

- Zondagmiddag 9 maart 2025: optreden van Bigband Jazz Venture.

Een swingende middag met een jazz-band, dergelijke muziek
hadden we nog niet gehad sinds we in februari 2023 met zon-
dagmiddag activiteiten zijn gestart. Jazzventure is een bigband
uit de stad Groningen. Al meer dan 20 jaar brengen ze een
swingend en veelzijdig jazzrepertoire ten gehore! Nu ook ge-
pland in het Witte Kerkje in Gasselte. Aanvang is 14:15 uur, de

toegangsprijs is 10 euro (incl. koffie/thee).

Begin april bruist het weer van de activiteiten in het kader van 80 jaar bevrijding van Gasselte met o.a. een
expositie in de kerk. Dit wordt georganiseerd door de Stichting Gasselte '40-‘45.

Aanmelding wordt aanbevolen.Voor meer informatie en aanmelding, mail naar info@vriendenwittekerkje-
gasselte.nl, kijk op de website https://www.vriendenwittekerkjegasselte.nl/ of bel of WhatsApp naar 06-




Nadere kennismaking met Ina Helder
in haar rol als diaken

In de dienst van 27 november j.I. bevestigd als diaken
van de protestantse gemeente Gasselte. Een aantal
jaren geleden hebben we ons aangesloten bij de
protestantse gemeente in Gasselte.VVe voelden ons
welkom.

Ruim 30 jaar wonen we in Drouwenerveen vanuit
Groningen. Met onze 3 dochters, die inmiddels zijn
uitgevlogen. Het is fijn wonen bij een natuurgebied
waar steeds weer andere vogels van zich laten zich
horen. Het wel en wee van ons klimaat volg ik op de
voet. Is dat relevant in mijn rol als diaken?

Misschien niet direct ik verwacht dat we als diaconie
ons richten tot de kwetsbaren in onze samenleving.
In deze tijd waar dichtbij en veraf zoveel mensen

over weinig bestaanszekerheid beschikken, vind ik

de rol van de diaconie wezenlijk. Zij kan bijdragen Bezorg%/geu‘ sselte Kos tV|I€§\

tot bewustwording en zo mogelijk ook materieel gassw ; } ond,

. ieten e ,

iets betekenen. / h \

Als kleine gemeente past uiteraard bescheidenheid. Meerinformatie: Maﬁan van der Duin,

Ook een bescheiden rol houdt een optimist, zoals ik 0599-51 / 06-40710965 v

mezelf ken, in de benen. \nfo@maaItijdvoorzieninggasserl,,tghlr
vww.maaltijdvoorzieninggasselte.nl

Maak uw wandeling naar ker werk, bos of hei
met goed verzorgdelVoeten door

Vy
Medisc;hy Pedicure Prakt&ijk Pes Cura
Janhi‘e E.G. Oortwijnzlimmer
medisch QediCUre

MEDISCH w

PEDICURE Achier de Brinken 4A

Gediplomeerd lid: 9462 RH GaSSEIte

PrOVOet 0599-637 847 /106-31 53 3%1 S

pppescura@hotmail.com




Voor NL DOET Witte Kerkje Gasselte zaterdag |15 maart
vrijwilligers gevraagd

Vorig jaar een prachtige klus-dag in en om pastorie en Witte Kerkje. Met prima weer en een prachtige,
gezellige groep vrijwilligers, diverse leeftijden en talenten en allemaal vol inzet. Ook dit jaar gaan we weer
klussen in en om het Witte Kerkje en de Pastorie. Daarom zoeken we voor zaterdag |5 maart vrijwilli-
gers (man, vrouw, jong, oud), die een paar uur willen helpen met enkele klussen. De klussen vinden afhanke-
lijk van het weer binnen of buiten plaats. De klus-dag is van 10 tot 12:30 uur.We eindigen met een kop soep
en een broodje. En wil je daarna nog wat doen, graag.

Er kan o.a. gewerkt worden aan het opruimen en schoonmaken van trap naar de toren, orgelzolder, preek-
stoel, keukens, CV ruimtes, opbergschuur. Buiten zijn er klussen op het historische kerkhof, rond de kerk,
het schuurtje en de pastorie.

De vrijwilligersklus is aangemeld bij NL DOET, waarbij een subsidie is aangevraagd voor benodigde materi-
alen zoals schoonmaak benodigdheden, verf, gereedschap en niet te vergeten voor koek, broodjes en soep
tijdens de gezellige lunch.

NL DOET bij Witte Kerkje wordt georganiseerd door de Stichting Vrienden van het Witte Kerkje en de
Protestantse Gemeente Gasselte.Voor meer informatie en aanmelding: website https://www.vriendenwit-

tekerkjegasselte.nl/, mail naar info@vriendenwittekerkjegasselte.nl of via de koster, Jan van het Hof (06-

Oranje Fonds

DOET




Op 8 augustus 2024 werden Casper en Lianne Jansen,
verblijd met de geboorte van hun zoon
Guus Coen Jansen.

Aan de Schulte Alinghlaan 11 werden Jorn en Lisanne
Poelman verblijd met de geboorte van hun dochter
Meike Florien. Meike Florien is geboren op 8 okto-
ber 2024.

Op 31-01-2025 zijn de heer en mevrouw E.Kanninga-
G. Harms 50 jaar getrouwd.
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“ Koffie ochtenden in de Leerkamer

Ook het komende sei-
zoen zijn er om de twee
weken, op de woensdag,
koffieochtenden in de
Leerkamer van het Witte
Kerkje.

De Leerkamer staat op
het terrein van de kerk
en is tegen de pastorie
aangebouwd.

Er is ruim voldoende
parkeergelegenheid en
iedereen is welkom om
een lekker kopje koffie
of thee te drinken. Je mag
de hele ochtend er gezel-
lig bijpraten maar ook als je een kwartiertje langs-
komt is dat helemaal goed!

De komende koffieochtenden zijn op 4 december,
I8 december, 15 januari, 29 januari, 12 februari, 26
februari, 12 maart

De koffie staat klaar van 10.00 tot 11.30.

Wees van harte welkom!

Ropis

o

voor de volgende Verbinding ontvangen

we graag voor |2 januari 2025

per e-mail: ivdbovenkamp@hotmail.com

Disclaimer

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, oftewel de
Privacywet, moet onder meer de privacy van iedereen (beter)
beschermen. Het was en is altijd een vaste gewoonte om in
iedere Verbinding ook de adressen te vermelden van mensen
die bijvoorbeeld een bloemetje verdienen of er al één hebben
ontvangen.Voor veel mensen is dat vaak een extra reden om er
ook persoonlijk aandacht aan te besteden binnen het kader van
‘omzien naar elkaar’

Uit de reacties die we ontvangen, trekken we de conclusie, dat
dit erg op prijs wordt gesteld.VWWanneer u uw adresgegevens
niet vermeld wilt zien, laat dit dan even weten via het redactie-
adres:

ivdbovenkamp@hotmail.com

De (eind-)redactie behoudt zich bovendien het recht voor om
ingezonden kopij aan te passen, in te korten of niet te plaatsen.
Er kan hierover niet worden gecorrespondeerd.

De eindredactie

Handwerk club!

Van september tot en met april hebben we eens
in de 14 dagen op de maandagmorgen een hand-
werk -en knutselclubje.

We breien, haken en maken kaarten. leder heeft
zo zijn eigen werkje.

Momenteel breien we veel jasjes, truitjes en sjaals
voor kinderen die het hard nodig hebben in Roe-
menie.

We komen samen van 10 uur tot half 12 in de
Leerkamer bij de pastorie.

Gemiddeld zijn we met 8 dames.VVe betalen per
ochtend 3 euro voor de koffie en zaalhuur.

Het is erg gezellig (ook een reden om mee te
doen!), en een ieder is van harte welkom.We
komen bij elkaar op 2 december; |6 december,30
december, |13 januari, 27 januari, 10 februari, 24
februari en zo door...

Meer informatie nodig?
Vraag dan mv. H. Braams,




Kerkdiensten

Alle diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders vermeld

Datum Voorganger Uitgangscollecten
2024
| december ds.L.Roersma  H.A. Kinderen in de Knel
m.m.v. de Cantorij
8 december mevr. P.de Kruijf Onderhoud kerk en pastorie
I5 decembe ds.R].ten Have Zondagsschool
22 december ds.A.C.Troost K.I.A. Jonge generatie

24 december morgendienst; lessons and carols
24 december Kerstnachtdienst. Aanvang 22.00uur

ds. L. Roersma Project; sterke vrouwen in de
kerk, Papua Nieuw Guinea

25 december ds L. Roersma K.ILA. Kinderen in de Knel
It Kerstdag

29 december ds.R.de Hoop Gemeentewerk

2025
5 januari ds.L. Roersma Onderhoud Kerk en Pastorie

Nieuwjaarsbegroeting _

12 januari ds. D. Kits K.ILA. Binnenlands diaconaat

19 januari ds. H. Jonker K.I.A. Missionair werk, nieuwe kerken

26 januari ds.L.Roersma Voedselbank

2 februari dhr. O. Mulder K.I.LA.Werelddiaconaat, Ethiopié

Collecten

Datum Diaconie KRM Schaal Omschrijving schaalcollecten
18 augustus 32.10 34.10 102.10 Stichting Hulphond
25 augustus 33.95 38.50 89.20 Onderhoud Kerk en Pastorie
1 september 29.20 33.51 61.25 Voedselbank
8 september 29.75 31.50 66.20 K.I.A. jongerenwerk
15september 29.90 28.50 58.00 Historisch Kerkhof
22 september 37.65 40.10 95.95 Vredesweek
29 september 25.70 22.60 54.55 PKN missionair-werk
6 oktober 39.75 35.20 92.10 Werelddiaconaat, Israélzondag
13 oktober 21.50 26.20 27.00 Gemeentewerk
20 oktober 29.70 28.50 93.00 Voedselbank
27 oktober 37.55 47.30 66.50 Onderhoud Kerk en Pastorie

Alle gevers via de collecten of via andere wegen hartelijk dank voor uw gaven.



